
nieuw verhaal 

 

met zevenmijlslaarzen  

loopt het wereldtijdpad door 2019 

welke voetafdruk is ons bijgebleven 

of zijn het de kuilen, klinkers of kiezels 

die een steentje hebben bijgedragen 

en op ons pad geschiedenis hebben geschreven 

 

steeds sneller loopt de wereld 

tegen de grenzen van ons bestaan 

verstikt en verstoft zoeken we de ruimte 

en bereiken voor het eerst  

de achterkant van de maan 

terwijl op de aarde het klimaat 

steeds meer in het zonnetje komt te staan 

 

spijbelaars staan op voor het klimaat  

liever nog dan te leren 

stil staan en demonstreren 

ook de boeren en bouwers 

laten zien waar je voor staat 

 

machteloos en zonder menselijke maat 

woedend als het vuur 

dat de Notre Dame verbrandt 

waarin de eeuwenoude klok  

het laatste uur slaat 

 

ook dichterbij luidt de noodklok 

voor paasvuren is het te droog 

een traditie gaat in vlammen op 

ondertussen brandt de zon 

op het eerste zonnepark in de buurt 

en bereikt de temperatuur een nieuwe top 

 

een zonnige zomer voorspelt 

weer record na record 

als het water niet verdampt of bevroren is 

gaat de elfstedentocht alleen nog zwemmend door 

 

de tijd gaat met ons aan de haal 

sámen maken we de toekomst  

tot het nieuwe normaal 

zo ontstaat er op ons wereldtijdpad 

jaar na jaar een blokje geschiedenis 

met steeds een nieuw verhaal 

 

 
             p i m   
             b e u k e n k a m p 


